
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

24 augustus 2025  Voorganger: Dr. H. Nobel 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

ORDE VAN DIENST 

 

- Voorbereiding 

 

Intochtslied   LB 969:1,3 

 

In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 

de wereld door zijn woord. 

 

Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

 

Lied    LB 969:2,4  

 

Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samen bindt. 

 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 



Kyrië en Gloria 

gebeden afgewisseld met  LB 333 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

glorialied   Zingenderwijs 137 (mel. LB 913) 

 

Van Gods hand die ons de weg wijst, 

is de liefde tolk en taal. 

Wie mij vasthoudt in mijn leven 

zorgt toch dat ik niet verdwaal. 

Meer dan hoop, geloof, is liefde 

ook al zijn zij één geheel: 

In de ogen van mijn naaste  

zie ik reeds het beste deel. 

 

God, ik wil uw goedheid loven 

en uw wijsheid, eindeloos 

gaat steeds ons verstand te boven 

en uw kracht is mateloos. 

Tijd en ruimte, dood en leven, 

hoogte, diepte, overal: 

Elke dag ben ik omgeven 

Door de schepper van het al. 

 

Waar de weg ons brengen moge, 

in mijn hand jouw warme hand, 

zien wij met vernieuwde ogen 

overal ons moederland. 

      

Wegwijzing 
 

- het Woord 
 

Lied    Zingenderwijs 170:1,2 (mel. Ps. 119) 
 

Wij zijn geen mensen van het sterke woord, 

een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven. 

Maar speurend hebben wij een stem gehoord. 

Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven: 

‘Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort, 

als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven.’ 



De Geest ten leven leidt ons op die weg. 

Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken. 

Ons leven komt voorgoed bij God terecht, 

als wij ons brood met anderen willen breken: 

‘Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd. 

Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken.’ 

 

Lezing   Hand. 17:16-21 

 

Lied    Zingenderwijs 170:1,3 (mel. Ps. 119) 

 

Wij zijn geen mensen van het sterke woord, 

een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven. 

Maar speurend hebben wij een stem gehoord. 

Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven: 

‘Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort, 

als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven.’ 

 

De Geest van hem die als een tarwegraan 

zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen, 

is God die adem schept in ons bestaan 

en ons nabij is waar wij tastend vragen. 

Hij zal met ons de weg ten einde gaan: 

Een God als mens al onze levensdagen. 

 

Lezing   Hand. 17:22-34 

 

Lied    LB 528:1,2,5  

 

Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn 

heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Overal nabij is Hij 

menselijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij 

wordt gewoon verzwegen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 



Wees verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 

wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Prediking 

 

Lied    LB 825:1,2,6,8,9 

 

De wereld is van Hem vervuld, 

die ’t kennen gaat te boven, 

wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 

Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

onwetend wij geloven. 

 

Maar Hij die in de aanvang schiep 

de hemel en de aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, 

de ongeëvenaarde, 

woont niet in tempels; er is niets 

dat Hem ontbreekt, – hoe zou Hij iets 

uit mensenhand aanvaarden? 

 

Hij die ons ver is en verwant, 

hoe kan Hij zijn aanbeden 

in enig beeld, door mensenhand 

uit steen of hout gesneden? 

Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep, 

kan Hem bevatten die ons riep 

om Hem te kennen, – heden. 

 

God heeft zich zelf ons toegewend: 

een man verscheen op aarde, 

een mens, in wie Hij onherkend- 

zich aan ons openbaarde. 

In Hem als in een tempel heeft 

de God gewoond die eeuwig leeft, 

de ongeëvenaarde. 

 



Hij die rechtvaardig was en stil 

droeg wat Hem was beschoren, 

die stierf, en zie Hij leeft, – Hij wil 

ook in ons zijn herboren. 

Ons leven is in het geding: 

tot onze val en opstanding 

heeft God Hem uitverkoren. 

 

- gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis   

Gebeden 

 

Collecten: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied   LB 538  

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden 

die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden 

die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

is komen uit het water 

en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, 

geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, 

een mens in wind en vuur. 

 

Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de dood aanvaarden, 

de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, 

de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, 

de kommer en de koorts. 

 



Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, 

Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 

de duivel wederstaan. 

 

Zegen (met gezongen Amen) 

 

 

 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

Het leven kan voelen als een pelgrimstocht. Soms genietend van de vergzichten 

en verrassingen op je weg. Soms zwaar door de last die je draagt of omdat je keer 

op keer de weg kwijt raakt. Samen opgaan kan de vreugde verhogen en de last 

verlichten. Zoek elkaar op om de welkome andere mens te zijn voor wie dat zo 

nodig heeft. 

De pelgrimstocht biddend gaan, kan je laten opstaan en nieuwe moed en kracht 

geven. Een stukje uit een pelgrimsgebed van Janneke Nijboer: 

 

Wees mijn stevige schoenen, 

dat mijn voeten niet struikelen. 

Wees mijn warme jas, dat mijn hart 

niet verkilt en onverschillig raakt. 

Wees mijn heldere bril, waardoor mijn 

ogen onderscheiden waar ik gaan kan. 

 

Nu ben ik in Jouw Beschutting. 

Ik zet mijn bril op, 

trek mijn jas aan, 

strik mijn schoenen dicht 

en ga! 

 

Géén open inloop / spreekuur 

Dinsdag 26 augustus is er geen open inloop bij ds. Gerda van Vliet in de 

consistorie. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Cor Flokstra 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Dhr. H. Muskee Dommersweg. 

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 27 augustus zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput  

 

 

 

 



U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 

551346 
 

Zondag 31 augustus. Heilig Avondmaal 

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

Organist:  Mevr. Willy Misker 

Collecten:  Diaconie, Stichting Leergeld 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

